
  וחג סוכות שמאחשבת שלום  חברים וחברות
 
 
Chaveriem ve chaverot: shabbat shalom le koelam en Chag Soekkot Sameach.  
Vrienden en vriendinnen, een gut shabbes toegewenst en een fijne Soekka. 
 
Soekkot, een opdracht voor de kwetsbare mens 
 
Terwijl ik dit schrijf kijk ik terug op de indrukwekkende bijeenkomst in de sjoel voor 
Jom Kippoer. We waren in het wit gekleed. We zongen het Kol Nidrei en het Avinoe 
Maikeinoe. Een van onze chazans zong het een keer in de bekende uitvoering van 
Barbra Streisand. Dat was kippenvel. ”Shema Koleinoe, hoor naar onze stemmen” . 
In de dagen ervoor heb ik bewust geprobeerd contact op te nemen met mensen 
waarvan ik dacht dat het goed was om met elkaar te praten. Het is zo goed om te 
weten dat je pas vrede met de Eeuwige kan hebben als je vrede met de mensen 
hebt. Hoe moeilijk dat ook is. Nu begint Soekkot. Een feest waar we ons onze 
kwetsbaarheid realiseren. Dit jaar is Soekkot van 30 september tot en met 7 oktober. 
(15 22 Tishri). Als je in een loofhut woont en slaapt, leef je een week lang min of 
meer onder de blote hemel. De opdracht in een loofhut te wonen is om te voelen hoe 
het is als we ons toevertrouwen aan de wil van de Eeuwige. (Zie voor het gebod in 
Leviticus 23:41-43 , Wajikra 23:41-43.) 
 
Dit gebod is gegeven toen het volk van Israël na veertig jaar woestijn in het land 
Israël was aangekomen. Ze leefden in de woestijn 40 jaar in tenten. Dan zegt God 
als ze in hun land zijn aangekomen dat ze die tijd niet mogen vergeten. Naast de 
oproep om te denken aan de tijd in de woestijn is Soekkot ook een oogstfeest. 
Druien, fruit, koren.  
 
In het Midden-Oosten is het gebod Soekkot te vieren goed uitvoerbaar, in 
september/oktober is het daar lekker warm. Dus Israëliërs bouwen een eenvoudig 
hutje met een dak van bladeren op hun eigen dakterras. In Nederland bouwen Joden 
een hut van steviger makelij en ze gebruiken die vaak alleen om in te eten. Na het 
eten bidden ze tot de Eeuwige en danken voor de bescherming die Hij hen altijd 
weer geeft. Ik ben wel eens uitgenodigd bij Joodse vrienden om een maaltijd in de 
Soekka te komen eten. Het was niet veel warmer dan 10 graden, dus we hadden 
ons dik aangekleed. Bij onze gastfamilie was de Soekka aan de binnenkant versierd 
met takken en slingers en de nieuwjaarskaarten voor het Joods Nieuwjaar. We zaten 
op klapstoeltjes en onder de tafel brandde een kacheltje. We hebben met het hele 
gezin gegeten. Wij kregen die avond lekkere warme koshere chili con carne. Met 
een glaasje koshere wijn. Ook in onze sjoel zetten we de soekka op. En zullen daar 
iets eten.   
 
Voel jij je verbonden met het Jodendom en wil je er meer over weten? De Open 
Joodse Gemeente Klal Yisraël, kan je helpen met deze gevoelens of vragen. OP 
SHABBATH 4 NOVEMBER OM 10 UUR IS ER EEN OPEN DIENST. Hierin leggen 
de chazan en de rabbijn uit wat er in de siddoer staat en hoe we dat toepassen. Wil 
je deze bijwonen? Of heb je vragen over het lidmaatschap? Stuur dan een e-mail 
naar sjoeldienst@klal-israel.nl.  
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